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De opvoeding van een boosaardig genie 
  door Gerhard Lauck 

 

Deel 6 

 

Hoofdstuk Drie 

Clandestiene activiteiten 
  

Als we vijftig mannen als Gerhard Lauck hadden, zouden we de macht grijpen! 

  

 "Kameraad X" 

  

Naoorlogs Europa 
  

   Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was Europa in wezen verdeeld in het 

door de Amerikanen gedomineerde Westen en het door de Russen gedomineerde 

Oosten. 

   De Europeanen waren niet blij met deze "bezetting". 

   Velen van hen beschouwden de Amerikanen gewoon als de minste van twee 

kwaden. In tegenstelling tot de meeste Amerikanen zagen ze de VS en de USSR 

niet altijd als "good guy" en "bad guy" in een dodelijk gevecht over vrijheid versus 

tirannie. 

   In plaats daarvan werden ze gezien als twee rijken die verwikkeld waren in een 

turfoorlog. Deze rivaliteit kon inderdaad escaleren in een grootschalige oorlog. 

Maar beide rijken leken de voorkeur te geven aan schermutselingen in de vorm 
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van kleine "penseeloorlogen" in de marge. 

   Het is duidelijk dat de "gouden kooi" in het Westen comfortabeler was dan de 

harde "goelag" in het Oosten. Toch waren sommige mensen bezorgd dat de deca-

dentie van het Westen op de lange termijn nog schadelijker zou zijn dan de onder-

drukking in het Oosten. 

   Toen het Westen de Hongaarse revolutie van 1956 niet steunde, raakten zelfs de 

meest overtuigde anticommunisten gedesillusioneerd in de Amerikaanse regering 

in het bijzonder. 

   In het Westen werden particuliere organisaties opgericht om steun te verlenen 

aan ondergrondse verzetsbewegingen in bezette landen. Ze ontvingen geen hulp of 

steun van de overheid. 

   Ik heb een grote rol gespeeld in dit werk! 

   Sommige westerse regeringen tolereerden deze organisaties. Anderen bestreden 

ze actief! Sommige namen een houding aan die ergens tussen beide uitersten in 

lag. We noemen ze "veilige landen", "vijandige landen" en "neutrale landen". 

   Natuurlijk bogen deze particuliere organisaties zich in alle bochten om tolerantie 

aan te moedigen in plaats van vervolging! Dit betekende strikte legaliteit waar en 

wanneer mogelijk. Zelfs waar afwijkende meningen verboden waren, moest het 

verzet strikt geweldloos zijn! 

   De steun van deze particuliere organisaties nam verschillende vormen aan. Mijn 

bedrijf was gespecialiseerd in het leveren van dissidente literatuur. 

   Bij dit werk waren landen en rechtssystemen betrokken die - naar Amerikaanse 

maatstaven tenminste - geen respect hebben voor de vrijheid van meningsuiting. 

Waar een terloopse opmerking tegen een vriend, opgevangen door een 

vreemdeling die naast je staat in de metro of naast je zit in een restaurant, je in de 

gevangenis kan doen belanden. Dissidenten zaten soms maanden of zelfs jaren in 

de gevangenis voor geweldloze gedachtemisdaden.   

  

  

Mijn eerste deportatie 
  

   Ik boekte nog meer vooruitgang op deze reis dan op de vorige. Alles verliep soe-

pel. Ik reisde uitgebreid door het hele land en legde veel uitstekende contacten. 

   Nadat ik een korte toespraak had gehouden, moest ik naar een andere provincie 

ver weg vliegen. Er was niet genoeg tijd om de trein te nemen, omdat ik de vol-

gende dag de hoofdspreker zou zijn. 

   Mijn vriend en ik zagen allebei hetzelfde mooie meisje. Hij stelde voor dat ik 

een poging zou wagen. Ik herinnerde hem eraan dat ik de volgende dag wegging. 

Dus moest hij dat maar doen. Vele jaren later hadden we een toevallige ontmoeting 
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in een ander land. Het bleek dat hij met haar getrouwd was! De gelukkige hond! 

   De organisator was zo tevreden dat hij me uitnodigde om dezelfde toespraak een 

paar weken later in een andere stad te houden. Het publiek daar was nog ontvan-

kelijker. Nadat de bijeenkomst officieel was afgelopen, stonden Wolf-Dieter 

Eckart en zijn vrienden erop om met mij op de foto te gaan. 

   Ik verliet die provincie op dezelfde dag. 

   De volgende dag was ik op bezoek bij een vriend in een andere provincie. De 

telefoon ging. Na een kort gesprek wendde hij zich tot mij en zei: Dat was mijn 

zoon. Er staat iets in de krant over een Amerikaan die gisteren een toespraak hield 

in Hamburg en gedeporteerd werd. Zou dit iets met U te maken kunnen hebben? 

   We waren allebei in de war. Ik was duidelijk niet uitgezet. Ik zat daar! Het leek 

allemaal vreemd. 

   Ik besloot de trein terug naar Hamburg te nemen. Voordat ik in de trein stapte, 

kocht ik de plaatselijke krant. Al snel vond ik een artikel met mijn foto. Het 

bijschrift luidde: Gerhard Lauck: Spoorloos verdwenen. Het artikel zelf beweerde 

dat ik gedeporteerd was. 

   Toen ik terugkeerde naar de stad in kwestie, vroeg ik het aan een vriend: Stond 

er hier iets in de krant? 

   Hans lachte en zei: Je hebt HOOFDLETTERS gemaakt in de HAMBURGER 

MORGENPOST! 

   Hij liet me het artikel zien. En ja hoor, daar stond ik! Maar ik was nog steeds in 

de war over de bewering dat ik gedeporteerd was. Ik sprak met een advocaat. (Als 

jonge man was hij verdediger geweest bij het zogenaamde Neurenberg Tribunaal... 

Overigens had hij ook een bloedverwant die, als het zwarte schaap van de familie, 

naar Amerika was gevlucht). 

   Hij vertelde me dat "uitzetting" verwees naar een "uitzettingsbevel". Niet de de-

portatie zelf. Ik moest bedenken dat er een arrestatiebevel tegen me uitgevaardigd 

was. Ik zou in hechtenis worden genomen en dan op het vliegtuig het land worden 

uitgezet. 

   Arrestatie ontlopen zou niet al te moeilijk zijn geweest. Maar het was toch tijd 

om terug te keren naar Amerika. 

  Ik besloot om "er met een knal uit te gaan". 

   Het eerste wat ik deed was de resterende tijd goed gebruiken. Ik organiseerde 

een succesvolle import. 

   Daarna bezocht ik een bijeenkomst van de NPD (Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands) in een klein stadje. Een vreemdeling liep naar me toe en vroeg of ik 

Gerhard Lauck was. Ik antwoordde terloops: Ik hoorde dat hij al gedeporteerd is. 

Een vriend die tegenover me zat, moest bijna hardop lachen. Toen stapte hij naar 

buiten om een sigaret te roken. Terwijl hij voor de deur stond te roken, kwam er 
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een andere vriend aan (die zijn zoon Adolf had genoemd). 

   Hun gesprek ging als volgt: 

   De politie is bij mij langs geweest. Ze waren op zoek naar Gerhard. Ik heb ze 

verteld dat ik niet weet waar hij is. Weet jij het toevallig? 

  Ja, hij is binnen! 

   Hij dacht dat het een grap was. Tot hij binnenkwam en me zag. 

 Het tweede wat ik deed was een publieke verklaring uitgeven dat ik nog een 

toespraak zou houden met de titel: Waarom ik mijn uitzettingsbevel niet erken! 

Compleet met tijd en locatie. Toen maakte ik een opname van mijn toespraak en 

deed het onverwachte: Ik kwam daadwerkelijk opdagen om de toespraak te 

houden! 

   Niemand verwachtte dat van me. Zelfs de politie niet. Ze hadden maar twee 

man. Mijn gevolg was groter dan zij. Bovendien was mijn kleinste "lijfwacht" 

groter dan die van hen. Mijn grootste lijfwacht deed hen in het niets verdwijnen. 

Zijn grijns alleen al verraadde wat hij dacht: Kan ik ze nu doden, baas? 

   Een politieagent vroeg me nerveus of ik hem wilde vergezellen naar het poli-

tiebureau. Ik voldeed vriendelijk. 

   Bij aankomst, legde ik uit: Ik heb al een vliegticket. Ik heb echter alle mogelijke 

reisverbindingen gecontroleerd, zowel over land als door de lucht. De ENIGE ma-

nier waarop ik mijn vlucht kan halen is als ik de trein neem die deze stad over drie 

kwartier verlaat. 

   De vlucht was vanaf een luchthaven in Luxemburg. Ik had inderdaad alle opties 

onderzocht met een reisbureau. 

   Hij ging het zijn meerdere vragen. Vijf minuten later kwam hij terug. Een poli-

tiewagen bracht me naar het treinstation. Ik stapte op de trein. Eén politieagent 

stapte bij me in de trein. Ik verwachtte dat hij me de hele weg naar het vliegveld 

zou vergezellen. Maar hij stapte uit bij de laatste halte binnen de stadsgrenzen. Ik 

was alleen en vrij! 

   Ik overwoog om in het land te blijven, maar besloot het niet te doen. 

   Een paar maanden later, terug in de Verenigde Staten, ontving ik een grappig 

krantenartikel uit dat land. Een journalist had op de een of andere manier ontdekt 

dat niemand me helemaal naar het vliegveld had begeleid. Niemand had ooit 

bevestigd dat ik het land had verlaten. Hij speculeerde dat ik daar misschien nog 

steeds in het ondergrondse opereerde! Ik moest er hartelijk om lachen. Hij had 

tenslotte bijna gelijk. 

   Deze publicatie was het orgaan van de West-Berlijnse afdeling van de Oost-

Duitse communistische partij, de Socialistische Eenheidspartij. 
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Mijn leven in de ondergrondse 
  

   Natuurlijk woont en werkt de overgrote meerderheid van de dissidenten in hun 

eigen land. Hun voordeel is dat ze het van binnen en buiten kennen. Hun nadeel is 

dat de politieke politie vaak weet, of op zijn minst vermoedt, wie ze zijn. 

   Ik val in een andere categorie, omdat ik in het Westen woon. Mijn bezoeken zijn 

relatief kort: dagen, weken of maanden aan een stuk. Tenzij ik in de gevangenis 

zit, dan zijn het jaren. 

  

In de beginjaren verliep mijn eerste ontmoeting met een ondergrondse cel 

meestal als volgt. 

  

   Laat in de avond of zelfs midden in de nacht wordt er op de deur geklopt. Een 

slaperige man opent de deur om te zien wie het is. Ik sta daar. Een verbaasde blik: 

Ik wist niet dat je zou komen! Kom binnen! Kom binnen! 

   Heb je honger? Kom mee naar de keuken. Ik haal wat te eten voor je. 

   Als er tijd is, brengen we uren, zelfs de hele nacht, door met kletsen en elkaar 

leren kennen. 

   We moeten vertrouwd raken met elkaar. Dit omvat kennis van de thuissituatie, 

werk en gebruikelijke dagelijkse routine. 

   We moeten een persoonlijke band vormen naast de abstracte band die al 

bestaat. Natuurlijk maakt dit het latere nieuws over hun lot persoonlijker. Dit zijn 

mensen die ik ken, geen statistieken.   

   In de begindagen ging dit vaak gepaard met alcohol. Sommige dissidenten 

zouden je niet vertrouwen als je NIET met hen dronken werd en je "ware aard" 

onthulde. Anderen vertrouwden je niet als je WEL dronken werd. Ofwel omdat je 

niet tegen drank kon, ofwel omdat je duidelijk een gedisciplineerde dronkaard 

was! Ga maar na! 

   We moeten ons eigen "communicatiesysteem" ontwikkelen. Bepalen hoe en 

wanneer we in de toekomst contact met elkaar opnemen, wanneer telefoontaps en 

zelfs directe surveillance de zaken ingewikkeld zullen maken. 

   Mijn stomme grappen kwamen hier vaak goed van pas. 

   Elke cel moet zijn eigen eenvoudige code hebben voor ten minste een paar ba-

sisbegrippen. Elke code is anders. En ik moet ze allemaal onthouden! Naast tien-

tallen namen, adressen en telefoonnummers. Ondanks uitputting en stress. Soms 

ga ik dagenlang zonder slaap, altijd in beweging, altijd proberend de politieke pol-

itie een stap voor te blijven. 

   We moeten een koers en de volgende stap voor ons beiden bepalen. 

   Ik moet de nieuwe collega beoordelen. Zijn mogelijkheden en beperkingen. En 
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vooral de veiligheidsrisico's. En ik moet voorzichtige, soms heel subtiele, extra 

veiligheidsmaatregelen nemen. 

   Dit zou wel eens onze enige kans kunnen zijn voor een dergelijke bijeen-

komst! 
   Ons volgende contact zou indirect kunnen zijn. Misschien een kort en zorgvuld-

ig geformuleerd bericht. Misschien weken later. Ik moet erop kunnen vertrouwen 

dat de ontvanger deze boodschap begrijpt en de juiste actie onderneemt. Zelfs als 

het triviaal of ronduit dwaas klinkt... Ja, zelfs als het betekent dat ik een bowl-

ingwedstrijd of een verjaardagsfeestje moet missen. 

   Familieleden zijn vaak aanwezig bij het begin van de ontmoeting. Een blik van 

angst op het gezicht van de vrouw is niet ongewoon. Ze kent de mogelijke ge-

volgen die de ondergrondse activiteit van haar man kan hebben voor haar hele 

gezin. Ik ben de belichaming van die angst. Ik ben niet alleen de postbode die de 

dienstplicht aflevert. Ik ben ook de dienstplichtraad zelf. 

   Later wordt dit veel gemakkelijker. Ten eerste kent iedereen mijn reputatie. Ik 

hoef mezelf niet aan hen te bewijzen. Ten tweede heb ik meestal te maken met 

mensen uit de eerste linie, of in ieder geval met ervaren en betrouwbare mensen 

uit de tweede linie. Velen van ons kennen elkaar. We hebben in het verleden 

samengewerkt. 

   Natuurlijk trekt deze concentratie van enkele bekende activisten de aandacht van 

de politieke politie. Als ze vermoeden dat er een "Westerse agent" in de buurt is, 

escaleert deze nieuwsgierigheid tot een voedingswoede. 

   Af en toe werd mijn komst gezien als een goed moment om een feestje te 

bouwen! Meer had ik niet nodig. Nog meer mensen die van mijn aanwezigheid 

afwisten. En feestvieren en drinken.  

   Natuurlijk drong ik er altijd bij de bestuurders op aan om zich aan de snel-

heidslimiet te houden. Ik wilde niet dat een routine verkeerscontrole zou re-

sulteren in mijn identificatie en arrestatie. Helaas werden deze instructies niet al-

tijd opgevolgd. Toen we een keer aan de kant werden gezet, was ik aangenaam 

verrast dat ik niet ter plekke werd gearresteerd. Maar ik moest er wel aan denken 

dat mijn aanwezigheid in het gebied bekend was geworden. 

   Een andere keer stond mijn chauffeur erop om me een aantal interessante 

plekken te laten zien. Omdat ik wist dat er een grote kans was dat ze bewaakt 

zouden worden, sloeg ik het aanbod af. Maar hij accepteerde geen "nee" als ant-

woord. Op een gegeven moment overwoog ik om uit het rijdende voertuig te 

springen. Maar dat zou niet alleen gevaarlijk, maar ook opvallend zijn. Gelukkig 

liep alles goed af. 

   Toen ik dit later hoorde, klaagde een andere collega: Als de politie had geweten 

dat je in de buurt was, zou dat de EERSTE PLAATS zijn geweest waar ze hadden 
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gekeken! 

   Aan de andere kant heb ik Wilfried-Arnulf wel gecomplimenteerd met zijn kun-

stboeken. En zijn ongewone huisdieren. 

   Op een keer reed onze gids in het voertuig voor ons. We wisten de weg niet dus 

we moesten hem volgen. Natuurlijk reed hij harder dan de toegestane snelheid. 

Mijn chauffeur en ik waren hier allebei nogal ongelukkig mee. Christian Worch 

gaf commentaar: Soms denk ik dat ik al onze mensen moet laten doodschieten we-

gens incompetentie. Dan moet ik mezelf laten doodschieten omdat ik al onze men-

sen heb doodgeschoten. 

   Veel van deze activisten hadden ervaring. Ze waren echter gewend aan een 

lagere intensiteit van politieactiviteit. Er golden andere regels en procedures als de 

politie wist dat ik in de buurt was. Net als het verschil tussen een kussengevecht 

en een messengevecht. 

   Mijn verblijf varieerde van een ijskoude kerker tot een gezellig appartement. 

Eén keer had ik genoten van het platonische gezelschap van een mooie vrouw. Ik 

keek ernaar uit om de volgende avond terug te keren. Maar de plaatselijke 

veiligheidschef stond erop dat ik geen twee nachten op dezelfde plek zou door-

brengen. Hij had natuurlijk gelijk. Toch was dit een keer dat ik wenste dat de 

beveiliging lakser was geweest! De tweede nacht bracht ik door in een flat met 

koud water. Het had tenminste een toilet. 

   Als we indicaties niet konden verbergen, konden we ze tenminste verdoezelen 

met valse sporen elders. Dit werd systematisch en met succes gedaan. Als er drie 

alarmbellen afgingen in één gebied, dan gingen er tien af in andere gebieden. Na 

verloop van tijd raakten achtervolgers uitgeput. De energieke actie verslechterde 

tot het gewoon doorlopen van de bewegingen. 

   Soms gebruikte ik een vermomming. Dit kon zo simpel zijn als een hoed. Ik 

droeg echter altijd kleding met meerdere zakken. Ik moest rekening houden met 

de zeer reële mogelijkheid dat ik alles zou moeten laten vallen en ervandoor zou 

moeten gaan. Ik moest documenten en geld bij me houden. 

   Op een keer werd ik midden in de nacht wakker. Ik hoorde "Politie!" roepen en 

op de deur bonzen. Gelukkig was het de kamer naast de mijne. Ik dacht dat de pol-

itie gewoon per ongeluk de verkeerde kamer had gekregen. Ze zouden binnen een 

minuut of twee voor mijn deur staan. Ik trok snel wat kleren en schoenen aan 

voordat ik naar buiten rende. 

   Maar ik had geluk! Ze zaten echt achter de man in de kamer ernaast aan! 

   Een andere keer hoorde ik iemand mijn naam roepen in het treinstation van 

Frankfurt. Ik deed alsof ik het niet gehoord had en liep door naar de uitgang. Maar 

de man haalde me in. Gelukkig was hij een sympathisant! 

   Ik had een aantal maanden een baard. Over het algemeen werden de mannetjes 
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voor de gek gehouden, maar de vrouwtjes herkenden me nog steeds. Misschien 

zijn vrouwen gewoon alerter. Maar misschien was het ook mijn onmiskenbare 

sexappeal. 

   In ieder geval had mijn eigen clandestiene activiteit zowel voor- als nadelen. 

   De voordelen waren onder andere internationaal reizen en interactie met inter-

essante mensen. Ik heb bijvoorbeeld een aantal heel mooie jongedames ontmoet! 

Ik schiet me er zo meteen drie te binnen: de "Poolse prinses", de "Baltische bar-

ones" en de "Maffiaprinses". 

   Tot de nadelen behoorden ook deportaties. Mijn persoonlijke record was twee in 

één maand - op direct bevel van de tegenhanger van het hoofd van het Ameri-

kaanse ministerie van Binnenlandse Zaken! 

   Een van de voordelen van mijn buitenschoolse activiteiten is dat ik een perma-

nente uitnodiging heb om GRATIS te verblijven in een van de vele door de staat 

beheerde accommodaties. 

   Deze eersteklas, stevig gebouwde etablissementen zijn zo populair dat er hoge 

muren, prikkeldraad en gewapende bewakers nodig zijn om de massaal 

toegestroomde mensen buiten te houden! Zelfs de individuele kamers, meestal 

privékamers met sanitair, hebben tralies voor de ramen om het gespuis buiten te 

houden. 

   Roomservice bezorgt het professioneel bereide eten op je kamer. Je hoeft niet 

eens een fooi te betalen! Fitnessruimte, kapperszaak, medische post, wasserij, bib-

liotheek en zelfs winkel maken het onnodig om het etablissement te verlaten, zelfs 

bij een langer bezoek. 

   De andere gasten zorgen voor een fascinerend assortiment van uiteenlopende 

gesprekspartners. Interessante verhalen en nuttige informatie zijn hier in over-

vloed aanwezig. 

   Ben je jaloers? Dat hoeft niet! Ook jij kunt in aanmerking komen voor een GRA-

TIS verblijf. Onderzoek gewoon de meest effectieve slogan en schreeuw deze op 

een druk openbaar plein. 

   Er is een populaire grap. Roep in geval van nood niet om de politie. Schreeuw in 

plaats daarvan een verzetsleus. De politie zal veel sneller komen! 
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